
Samen in gesprek over Verwond en Verbonden  

Inge Boef en de VPSG organiseren samen 5 avonden over het door 

Inge geschreven boek Verwond en Verbonden - geloofsverhalen bij het 

herstel van trauma - 

In dit boek vertelt Inge hoe verhalen uit de Bijbel kunnen helpen bij 

het herstel van vroegkinderlijk trauma.  

Wanneer je onveilig bent opgegroeid kan je ontwikkeling op meerdere 

vlakken verstoord geraakt zijn.  

De gevolgen hiervan blijven vaak een leven lang merkbaar.  

In het herstel, om te leven met de verwondingen, word je uitgenodigd 

om een aantal bewegingen te maken.  

In haar boek beschrijft Inge deze bewegingen aan de hand van de Bijbel, bijvoorbeeld ‘van 

ongezien naar gezien’, ‘van zwijgen naar spreken’, ‘van ongeliefd naar geliefd’. 

In vijf bijeenkomsten gaan we aan de slag met deze bewegingen.  

In gesprek met elkaar, in opdrachten, met muziek en met stilte. 

Doe je mee? 

Wanneer:  
 
Waar:  
 
 
 
Kosten :  
 
 
 
 
 
Aanvang:  
 
Aanmelden:

 

op 9 en 23 oktober,13 en 27 november en 11 december 2024 
 
In het gebouw van de Silogemeente 
Herenstraat 34-36 
3512 KD Utrecht 
 
aanschaffen van het boek Verwond en verbonden van Inge Boef,  
dit kan via Boekscout; 
daarnaast voor deelname naar draagkracht €12,50, €25,00 of  €35,00 euro 
voor vijf keer. Als de kosten een bezwaar voor je zijn, neem contact op met 
de VPSG 
 
inloop 18.30 aanvang 19.00 uur tot 20.30 uur 
 
met een mailtje naar info@vpsg.nl onderwerp boekbespreking 

 

 

Nieuwe Groenmarkt 8 

2011 TW Haarlem 

info@vpsg.nl 

www.zingevingnamisbruil.nl 

023-5328222 

Geopend: dinsdag en 

woensdag 10:00-16:00 
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